
 
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 3de  kwartaal 2024 
  

  

 

  

 

 

 



2 
 

Inhoudsopgave 

 

   Nieuws vanuit het zolderkamertje 
  
   Personeels- en bewonersinformatie 
    
   In gesprek met dhr. Jan Schouten 
    
   Een overzicht van de activiteiten      
  

   Een overzicht van de activiteiten  
 
               De pen van Sjoukje van der Veer 
 
   Een stukje van Monique de Haan 
                                       Bezoek koning Willem Alexander/ Zonnebloem 
   
                           Voorlopig geplande activiteiten  
 
   Herfstpuzzel 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

8

  
9 

11 

10 

7  



3 
 

Nieuws vanuit het zolderkamertje  
 

Beste bewoner, familie, contactpersonen en medewerkers, 

Heel lang bleef de zomerse temperaturen en het zonnetje nog onder ons en wat was het fijn de 

afgelopen weken/maanden om de deuren open te zetten en te genieten van dat heerlijke weer. Lekker 

op het eigen terras of voor huis zitten, buiten eten en de BBQ even aan, een wandeling door de tuin en 

om huis. Deze week is het toch echt gebeurd en gaan we over naar de herfst, voordat de wind zou 

toenemen heb ik de bomen/platanen nog laten snoeien en een rondje tuinonderhoud door de 

hovenier want dat scheelt weer de nodige bladeren vegen en het laatste zonnetje bereikt ons dan 

alsnog in de huiskamer en op het terras.                                                   

De boom in het bos 

liet in de herfst alles los. 

Alles liet hij gaan. 

Hij fluisterde zacht: 

loslaten is nodig, 

om sterker in het leven te staan. 

En toch houd ik van alle seizoenen… want nu de herfst zijn intrede doet, zien we die prachtige natuur 

meebewegen en de kleuren veranderen en binnen maken we het weer gezellig en kruipen we weer 

dichter naar elkaar toe.  Vanuit de keuken komt er weer vaker een stamppotje , hachee of lekkere 

winterse salades en creatieve gerechten.  

De komende maanden staan er weer diverse activiteiten op het programma wat u kunt lezen in deze 

Bos en Meerbrief. Graag wil ik even uitlichten dat er een dichter aanwezig is bij het Café Complet  op 

zaterdag 5 oktober. Wichard de Krijger kan prachtig dichten en vertellen en heeft ook diverse bundels 

al uitgegeven.  

4 oktober zijn onze vaste gasten van Bekkema Mode weer in huis. Heeft u nog kleding nodig of vindt u 

het gewoon leuk om even te sneupen tussen al die rekken, kom dan vrijdag 5 oktober vanaf 10 uur 

naar de gezamenlijke huiskamer. Ook een aanrader is: 11 oktober de lezing van Jan Tijsma, hij kan 

prachtig vertellen over de natuur en de dieren en als fotograaf heeft hij genoeg moois om u te laten 

zien. 

 In ieder geval de komende maanden voor een ieder wat wil en stel, u heeft nog tips of ideeën dan 

mag u dit altijd doorgeven aan Corrie en Elbrich. Elke dag proberen we er voor een ieder een goede 

dag van te maken en dat zit hem m.i. vooral in dat je elkaar blijft zien en aanvoelen, dat er ruimte en 

tijd is voor een praatje, een grapje, een traan of die arm om u/je heen.  

Wees vooral wie u bent en laten we er weer met elkaar 

 een mooi , gezellig en warm najaar van maken. 

 

Een warme groet , 
Debby Nota, 
directeur 
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Personeelsinformatie                                       
                                                                    
                                           
Team zorg:              Uit dienst: 
                                                            Monique de Haan 
                                                              Anouk Holtrop 
                                                             Wytske de Jong 
 

Team stagiaires:   In dienst:     
           Elbrich Deinum 
                                                           
                                                                        
Team service:                                        In dienst:     
                                                                 Noa de Jong 

                                           
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

 

Bewonersinformatie 
Nieuwe bewoner: 

Mevr. J.G. Niemeijer 
Mevr. J. Meijers- Kamphuis 

 
 

Overleden bewoner: 
Mevr. G. de Vaan- Bartelink 
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In gesprek met dhr. Jan Schouten   

De heer Jan Schouten is vorig jaar, samen met zijn vrouw in Bos- en Meerzicht komen wonen, nadat ze 
ruim 50 jaar in Frankrijk hadden gewoond.  
Jan en Els Schouten zijn hier gekomen door hun dochter. Zij is bevriend met de dochter van mevrouw 
Sneek en was op bezoek geweest. Omdat haar ouders hadden besloten naar Nederland terug te 
keren, bedacht de dochter dat Bos- en Meerzicht een goede woonplek zou zijn.   

 
Jan is geboren in 1927 in Hilversum, als jongste van drie kinderen. Bij de 
geboorte kreeg hij de namen Jan Anton Eliza mee. De naam Eliza komt van 
zijn grootvader en is een Bijbelse naam. Als kind werd hij vaak gepest met 
deze naam want het werd gezien als meisjesnaam. Hij ging naar de lagere 
en middelbare school in Hilversum. 
Dhr. Schouten zijn vader werkte in de textielbranche en Jan is in de 

voetsporen van zijn vader getreden, hij ging naar de textielschool in Tilburg 

en was daar in de kost. Hij  heeft de opleiding textielingenieur gevolgd in 

Engeland, vanwege familieomstandigheden moest hij helaas na een jaar 

terug naar Nederland. Jan ging als vertegenwoordiger werken bij een groot 

textielbedrijf in België. Daar werden grondstoffen ingekocht en verwerkt tot 

stof (spinnen en weven). Die stoffen werden verkocht aan de confectie-

industrie en werd er o.a. kleding van gemaakt voor grote winkelketens zoals 

C&A. Als vertegenwoordiger reisde dhr. Schouten door heel Europa.  

In 1955 is Jan getrouwd met Els. Els was werkzaam in het onderwijs; na haar huwelijk ging zij op het 

kantoor van haar man werken . Het echtpaar woonde in Huizen; zij hebben 1 dochter gekregen. 

In zijn vrije tijd ging dhr. Schouten graag paardrijden, hij was lid van 

de manege in Blaricum en heeft daar vele goede herinneringen aan. 

Jan was een keertje Sinterklaas;  hij reed verkleed met staf en mijter 

op een wit paard. Het was een hele uitdaging om alles op zijn plaats 

te houden en dan ook nog in galop. Ze reden langs een 

kinderziekenhuis waar de kinderen in bedden buiten lagen om naar 

de optocht te kijken. Na de rit werd Jan naar een zaaltje gestuurd. Hij 

dacht daar zullen we wel een borreltje drinken maar tot zijn schrik 

zat de zaal vol met leden en familie van de ruiterclub en werd er van 

hem verwacht dat hij het publiek bezig zou houden in zijn rol als de 

goedheiligman. 

Met de textielindustrie in Nederland en België ging het steeds 

slechter, het ene na het andere bedrijf deed zijn deuren dicht. In 1970 kreeg Jan een aanbieding om 

directeur te worden van een filiaal in Frankrijk. De keuze was snel gemaakt, vooral ook omdat Jan 

Schouten altijd al plannen had om te emigreren. Na de oorlog zijn  veel mensen geëmigreerd naar het 

buitenland.  Het gezin heeft eerst in Parijs gewoond. Maar ook in Frankrijk werd het werk in de textiel 

steeds moeilijker dus Jan besloot voor zichzelf te beginnen en werd importeur van trap-en huisliften, 

deze werden uit Nederland en Duitsland geïmporteerd. 

Op zijn 61ste is Jan gestopt met werken. Met hun camper gingen ze veel op reis en hebben ontzettend 

genoten van hun reizen door Europa, Nieuw-Zeeland en Canada. Ze gingen vaak reizen met bevriende 

echtparen waarbij de goede kennis van de Engelse taal van Jan goed van pas kwam. 

Rechts op de foto met dochter 
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Een overzicht van de leuke belevenissen tijdens de zomermaanden 
  
Een kleine impressie van de geslaagde Midzomermarkt met muziek van het shantykoor 
Tegenwind, verschillende kramen met o.m. palingrokerij onder het genot van de zomerzon. 
 

  
 

Met zijn allen kijken naar het voetballen in de halve finale Nederland -Engeland; uiteindelijke 

winnaar van de Europese Kampioenschappen was Spanje! 

  

 

 

 

  

   

   

 
                                               

                                             Heerlijke ‘herfst’plaatcake 
                                                       gebakken door de bewoners 
                                                       en geserveerd door onze 
                                                       kok Geeske! 
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Ontspanning, 
plezier en  
relaxen,   
wat wil een mens  
nog meer! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is nog genieten van het zonnetje tijdens de laatste dagen van de nazomer; 

bij het verschijnen van deze Bos en Meerbrief is de zomer definitief voorbij! 

 

 

  

  

 

 

 

Het is heel gezellig met lekkere hapjes en drankjes tijdens het 

Café Complet op de 1ste zaterdag van maand. De eerstvolgende 

keer is op 5 oktober met als speciale gast: Wichard de Krijger, 

hij schrijft gedichten!                                                                      

Dat belooft een mooie avond te worden. 
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Ik geef deze keer  ‘de pen’ door aan Fiona Zwerver 

Succes! 

De pen is in deze uitgave voor Sjoukje van der Veer  

 

Dag beste lezers. 

Ik kreeg de pen door van Margreet. Mijn naam is Sjoukje van der Veer. 
Mijn jeugdjaren heb ik doorgebracht in It Heidenskip samen met mijn ouders, twee broers en mijn 
tweelingzus. Ik heb een prachtige jeugd gehad in dit mooie dorp. 
Na de MAVO heb ik een opleiding gevolgd voor verzorgende IG en heb jaren  gewerkt in de Finke in 
Koudum, Nij Marienacker en Nij Ylostins. 

 
Ik leerde mijn huidige man kennen en zijn nu alweer 32 jaar gelukkig 
getrouwd. We hebben een dochter van 30 jaar en een zoon van 28 
jaar. Ze zijn beiden uitwonend. 
Het prachtige nieuws is dat onze zoon en schoondochter volgend jaar 
een baby krijgen en wij als alles goed gaat voor het eerst pake en 
beppe. Wat heb ik hier zin in.  
 

Vanaf mijn negentiende jaar ben ik werkzaam in de zorg. Vele studies gevolgd door de jaren heen. 
Toen ik 40 jaar was begon het te kriebelen om toch de verpleegkundige opleiding te volgen want mijn 
doel was om in het ziekenhuis te werken. Zo is het ook gegaan en heb in het ziekenhuis heel veel 
ervaring en kennis opgedaan, zo ook bij de Buurtzorg. 
Toen vorig jaar mijn lieve moeder overleed, kreeg ik het zwaar met het werken in het ziekenhuis. De 
werkdruk werd voor mij te hoog. Ik begon het plezier te missen rondom het verplegen van de steeds 
wisselende patiënten categorie. Ik heb toen besloten te stoppen met werken in het ziekenhuis en met 
mijn borduurstudio verder te gaan. 

 
Naast mijn zorg beroep heb ik een heel ander bedrijf. Dit heet Borduren en Sa. Ik borduur logo’s voor 
bedrijven. Wanneer ik thuis ben zit ik in mijn atelier te borduren. Vele mensen weten mij te vinden 
want alles is van mond op mond gegaan. Vorig jaar nog een tweede machine erbij aangeschaft om 
sneller te werken. Dit is een prachtige bezigheid naast het werken in de zorg. 

 
Ik kwam erachter dat altijd thuis zitten in het atelier eigenlijk niks 
voor mij was. Ik miste de mensen, het zorgen voor en de 
gezelligheid om mij heen. Toen mijn vriendin aan gaf of Bos- en 
Meerzicht ook wat voor mij was heb ik mij verdiept in het 
wooncentrum en een afspraak gemaakt met mevr. Debby Nota. Zo 
is het gegaan, sinds januari in dienst bij Bos- en Meerzicht. Ik heb 
het reuze naar de zin en hoop dat ik een bijdrage mag leveren aan 
het gouden randje waar Bos- en Meerzicht voor staat. 
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Een stukje van Monique de Haan 
 

Ik ben getrouwd en heb 2 dochters.  

Handwerken zoals haken en breien mag ik graag doen. Als we vrij zijn, mogen we er 
graag op uit met de camper. Onze honden gaan dan ook lekker mee. 
We vangen ook vaak honden op voor een Spaanse stichting, zodat de 
honden leren wat een leven in een huis is, deze 
honden zijn vaak gevonden als zwerfhonden. Ze 
zijn dan vaak door de jager op straat gezet 
omdat ze niet voldoen voor de jacht. 

Onze honden komen ook uit Spanje. 
Verder hebben we nog een paard  deze is nu 30 jaar oud  
en een Shetlandpony van 20 jaar, deze pony is van onze dochter. 
 
Helaas heb ik na 12,5 jaar afscheid moeten nemen van Bos- en Meerzicht. 
Door een auto ongeluk lukt het mij niet meer om te werken.  
Iets wat ik erg jammer vind. Ik werkte vaak in de nachtdienst. 

 
 

 
Koning Willem-Alexander kwam op 4 september naar Mirns  
 
Hij was aanwezig bij het jubileumfeest van vereniging De Zonnebloem. De nationale vereniging bestaat 
75 jaar. De Zonnebloem helpt mensen met een beperking om zo goed mogelijk te kunnen deelnemen 
in de samenleving. Er staan sinds dit jaar twintig Zonnebloemfietsen in Friesland. Met deze fietsen 
kunnen mensen in een rolstoel of scootmobiel tochtjes maken met een vrijwilliger.  

 
Bauke Tamminga (74) en vrijwilliger Ruurd Wierda (70) uit Balk vinden dat prachtig. 
‘Sjochst in kear wat oars’, zegt Tamminga. ‘en we krije hiel leuke reaksjes ûnderweis.’ 

 

 

Tijdens de demonstratieronde wordt het 
fietsduo Tamminga en Wierda meerdere keren 
ingehaald door de doortrappende koning.  
’Hy koe him even útlibje.  
 hy hie de gong deryn’ 

 
 
 
 

De  bovenstaande rolstoelfiets staat sinds april in het schuurtje van Bos- en Meerzicht. 
De vrijwilligers van de afdeling Zonnebloem te Balk, Pieter Deinum, Herman Mous, 
Ger Paques en Ruurd Wierda, willen graag met u fietsen in de prachtige omgeving 
van Gaasterland.  
U kunt zich aanmelden voor een ritje op de rolstoelfiets in de zusterpost, misschien 
komen er nog een paar zonnige herfstdagen! 
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Voorlopig geplande activiteiten                                                                                                  
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  Zaterdag Zondag 

 7 oktober 

 It Sutelweintsje 
 
Nagelverzorging 

8 oktober 
Gym 
 
Boekenkar 

9 oktober 
Spel 

10 oktober 
Kapper 
 
Schilderen 

11 oktober 
Gym 
Lezing: 
Paddestoelen/ 
natuur 

12 oktober  13 oktober 

14 oktober 
It Sutelweintsje 
 
Sjoelcompetitie 

15 oktober 
Gym 
 
Boekenkar 

16 oktober 
Spel 

17 oktober 
Kapper 
 
Koken/ bakken 

18 oktober 
Bingo 

19 oktober 20 oktober 
Quiz en 
zingen 

21 oktober 
It Sutelweintsje 
 

Knutselen 

22 oktober 
Bewonersberaad 

Gym 
Boekenkar 

23 oktober 
Cupcake 
versieren 
Bijbeluurtje 

24 oktober 
Kapper 
 
Knutselen 

25 oktober 
Gym 
 
Optreden: 
Hessel Rienstra 

26 oktober 27 oktober 

28 oktober 
It Sutelweintsje 
 

Kennisquiz 

29 oktober 
Gym 
 
Boekenkar 

30 oktober 
Poëzie-middag 

31 oktober 
Kapper 
 
Spelmiddag 

1 november 
Optreden 
Ernst Stolz 

2 november 3 november 

4 november 
It Sutelweintsje 

 

5 november 
Gym 
 
Boekenkar 

6 november 7 november 8 november 
Film: 
Mannenkoor 
langs Friese 
steden 

9 november 10 november 

11 november 
It Sutelweintsje 

 

12 november 
Gym 
 
Boekenkar 

13 november 14 november 15 november 
Optreden 
Geartsje 
Zwerver 

16 november 17 november 

18 november 
It Sutelweintsje 

 

19 november 
Gym 
Boekenkar 

20 november 21 november 
Lezing Pytsje 
Kampen - 
Tanzania 

22 november 23 november 24 november 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dichter W. de Krijger 
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Colofon  
Redactie: Jantsje Veenstra, Corrie Hiemstra & Jantine van der Goot      
Eindredactie: Debby Nota 
Drukkerij: Bureau voor secretariaatswerk Dieuwke Melchers 
 
Nieuwe copy voor de 4de editie van 2024 kan aangeleverd worden voor  
9 december 2024 via: secretariaat@bos-enmeerzicht.nl  
 
Voor individuele activiteiten zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers, denk hierbij 
aan schilderen, wandelen, autoritje of fietsen op de duo/rolstoelfiets met een 
bewoner.   
De individuele activiteiten worden aangepast aan de wens van de bewoner.  
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger te werken bij Bos- en Meerzicht?  
Dan kunt u mailen naar: secretariaat@bos-enmeerzicht.nl  

     www.bosenmeerzicht.frl  
     Bos-enmeerzicht Nota 


